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2025 vol plannen... 2026 vol vrede?

Beste lezer,

Terwijl we deze tekst neerpennen is Oekraine terug een dagelijks onderwerp in de media. We horen en lezen veel over een
‘vredesplan’. Het lijkt het erop dat er veel plannen zijn maar of die leiden tot vrede, da’s opnieuw afwachten, net zoals tijdens de
Paastijd dit jaar. Sindsdien is het leven in Oekraine alleen maar zwaarder geworden. Er is zelfs geen plan meer over de dagelijkse
beschikbaarheid van elektriciteit. Via onze contacten in lvano-Frankivsk horen we dat het bang afwachten wordt of de gastoevoer
in deze koude winterdagen mogelijk zal blijven. Scholen kregen van de overheid de raad om voorlopig zelfs geen
kerstexamenperiode te plannen en hun lessenpakket slechts per week aan de leerlingen door te geven. De kans is reéel dat
scholen sluiten, gezien de onmogelijkheid om deze grote gebouwen te verwarmen of voorzien van licht, wifi,... Onlinelessen zijn
terug courant want aanvallen met drones (3 meter groot met hieraan tot 40 kleinere!) zijn dagelijkse kost. Op luchtalarmen, ook
tijdens de nachten, wordt opnieuw gereageerd met rennen naar schuilkelders. Soms zijn die niet meer bruikbaar en hebben ratten
deze ruimtes ingenomen. Dan is het vluchten naar een openbare plaats, zoals in het Lyceum N°1 waar onze gastkinderen
schoollopen... al is die kelder niet volledig ondergronds. Dan maar schuilen in de gangen van je flat of woning met als regel om
jezelf te beschermen: achter min. 2 muren. Een andere werkelijkheid is de enorm gestegen prijzen voor energie (elektriciteit tot
1/5 van hun loon) en basisvoeding. Het gevolg, veel zieken en virusinfecties- op dit moment het Coxsackievirus - die zich
verspreiden, want alle kinderen, maar ook de volwassenen, zijn zwak. De kerstvakantie wordt dan ook vermoedelijk verlengd om
deze winterproblemen te ontwijken.

Al komt de teller van 4 jaar oorlog dichterbij, de Oekraiense strijdvaardigheid is nog aanwezig, niettegenstaande de zichtbare
uitputting. Wonderlijk hoe veerkrachtig een mens kan zijn. Het raakt ons dan ook keer op keer wanneer we de dankbaarheid van
begeleidster Oksana voelen omdat zoveel mensen wereldwijd met hen meeleven. Die steun geeft hen de blijvende kracht om
niet te breken en de draad van het normale dagdagelijkse leven weer op te pakken. Dat we de voorbije zomer 29 kinderen voor
3 weken eventjes konden weghalen uit die oorlogsrealiteit gaf hun mama’s een vreugde in donkere tijd. Hun jongen of meisje
kon even kind zijn... Met Euro-Children hebben we ook plannen voor 2026: We hopen dat een mooie groep kinderen in juli 2026,
voor de 4° maal, de bus kan opstappen om vakantie te beleven in een warm gastgezin.

Onze heruitnodigingen voor de kinderen van de voorbije jaren zijn verzonden en de zoektocht naar nieuwe gezinnen is gestart.
Mogen we jou vragen ons te helpen bij deze jaarlijkse promotiecampagne o.a. via onze affiche (al hadden we twijfels om de tekst
aan te passen... stel dat er binnenkort echt vrede is?). Ook dat is een grote bijdrage om ons doel te bereiken.

Laten we samen uitkijien naar 2026, hopen op de werkelljie ultvoering van een vredesplan

en 2025, getekend vol zware wereldconflicten, afsluiten,
o KOOP AL JE KERST-
Ook voor jullie, lieve lezers, CADEAUS ViA TROOPER
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— Een wens van (weveld) vvede in 202611

Het Euro-Children-Team, Oksana & het school- en directieteam Lyceum N°1

www.trooper.be/eurochildren
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Een cheque van €2.500 dankzij 4 Kiwanis!!!

Woensdagavond 22 oktober 2025 was voor EC een heel geslaagde avond!! Na een meer dan boeiende en rakende getuigenis van
oorlogsjournalist Bruno Beeckman, ontvingen we een (geimproviseerde) cheque t.b.v... €2.500!!

Een oprechte dank aan Kiwanis Antwerp International, Kiwanis Aartselaar, Kiwanis Antwerpen ter Schelde, Kiwanis Zandhoven
voor deze mooie gift! Deze centen zijn een grote ondersteuning om in de zomer 2026 opnieuw enkele Oekraiense kinderen 3
weken vakantie in rust en vrede aan te bieden in onze gastgezinnen.

Het was tevens deugddoend dat enkele gastouders aanwezig waren en ook Yevheniia (gevluchte Oekraiense), die spontaan het
woord nam om Bruno oprecht te danken voor zijn realistisch verhaal.

Flm

r Ben jij (of iemand in jouw levenssfeer) lid van een serviceclub, zoals Kiwanis, Rotary, Lions,... en zet je jou met deze non-
profit organisatie ook in om goede doelen te steunen via evenementen, dan kan je misschien onze VZW voordragen bij
een komende activiteit... Het is voor onze vereniging steeds een jaarlijkse uitdaging om de noodzakelijke centen bijeen
te verzamelen. De reisbus op zich kost al €10.000! Dank alvast om aan ons te denken.

‘Tinten van positiviteit’, energiesymbool in deze oorlog

In 2024 schreef de Oekraiense energiemaatschappij Oblenergo Regio Karpaten een tekenwedstrijd uit met als opdracht een
symbolische mascotte voor energiewerkers te ontwerpen. De kunstleerkracht van het Lyceum N°1 liet de leerlingen hieraan
deelnemen en vertelt: “Tijdens de moeilijke periode van voortdurende aanvallen op de Oekraiense energie-infrastructuur zetten
de medewerkers van Prykarpattya Oblenergo hun werk voort, vaak onder risicovolle omstandigheden en beschietingen, in
afgelegen dorpen en bergachtige gebieden. Hun veerkracht is een van de vormen van alledaags heldendom geworden die het
land draaiende houdt. Dit initiatief van het bedrijf is opgedragen aan deze helden. Onze leerlingen dienden heldere, expressieve
tekeningen in, die indruk maakten door hun oprechtheid en gedurfde artistieke benadering.

Met de 12 beste werken maakte het bedrijf een
wandkalender 2025, een dagelijkse herinnering dat de
maatschappij sterk staat dankzij wederzijdse steun.
Kinderen bieden emotionele steun aan degenen die licht
in huizen brengen, terwijl  energiewerkers
gemeenschappen vertrouwen geven in de toekomst.
Onder het motto ‘Shades of Positivity’ is de kalender een

symbool geworden van hoe de Oekraiense samenleving,

CIMEHb 2025

R zelfs in de moeilijkste tijden, blijft bestaan.”

RO R Oksana liet voorbije zomer dan ook met enige fierheid 1 exemplaar na voor onze VZW, want het

el e Rt werk van Zlata (sinds 2023 gastkind bij Marleen & Ludwig) prijkt op het blad JANUARI 2025!
\ (2] Uiteraard is deze kalender voor ons gastgezin Dewispelaere-Delove bestemd.

De toen 12-jarige Zlata Drapak gaf haar tekening de titel:
Dit is Karpatencheeta. Hij en zijn familieleden repareren elektriciteitscentrales en zorgen voor licht in moeilijke tijden.




Anders op vakantie: een oorlogskind op bezoek

Zo nu en dan neemt een gastgezin het initiatief om de ervaring met hun Euro-Child te delen via kanalen in hun leefwereld. Dit
deden onze trouwe gastouders Els en Johan net voor de zomer 2025 via hun parochieblad Kerk en Leven (uitgeverij Otheo) in de
editie 2025/34 via de rubriek ‘Anders op vakantie’. Zij zijn, net als meerdere gezinnen, onze beste promotoren om nieuwe
gastgezinnen warm te maken en daar zijn we heel blij om. Hun verhaal getuigt opnieuw hoe je gewoon door je hart en (t)huis

open te stellen, een kind hoop op een toekomst geeft en deze verbondenheid een levenslange dankbare ervaring is.

‘We kijken vol spanning uit naar
de komst van Max. Sinds 2023
komt hij in de zomer bij ons op
vakantie, om even weg te zijn
uitde stress die de oorlog in
Oekraine met zich meebrengt.
Dit jaar hangthet af van zijn
studies of hijdan vrijis, want
het schoolsysteem is daar anders
dan bij ons. We hopen zo dat hij
kan komen!’, zegt Els Want (s8)

verlangend.
lise VAN HALST @

Samen met echtgenoot Johan en haar
vier kinderen is Els al sinds 2005 gast-
gezin bij Euro-Children. De organisatie
bezargt kinderen uit probleemgebieden
in Baropa een deugddoende vakantie bij
Vlaamse gastgezinnen. ‘Tijdens een ge-
zinsvieringhoorde ik een getuigenis van
Baro-Children. Mijn echtgenoot en ik
stelden onsmeteen kandidaat als gastge-
zin.We hadden vier jonge kinderen, een-
tje extrakon er wel bij

IMiet datalles van een leien dakjeliep. ‘In
juli 2005 kwarn de toen achtjarige David
uit Slovakije op vakantie in ons gezin.
Hij sprak geen woord Engels, wij geen

‘David (8) dook
eerst weg onder de
tafel. Ik kroop mee
onder de tafel’

woord Slovaaks. De schriele jongen dook
weg onder de tafel. Ik kroopmee onder
de tafel. Met hulp van het boekje ‘Slo-
vaaks op vakantie®’ vroeg ik of hij heim-
wee had. Hij knikte. Maar daar stoptehet
gesprek,want in hetboekjestonden geen
verdere vragen over dat onderwerp”’

Els herinnert het zich nog als was het
gisteren. ‘Gelukkig hebben kinderen cn-
der elkaar niet veel woorden nodig. De
volgende dag klommen ze al samen in
eenboomin de tuin.’

Verloofde

Els vervolgt: ‘Op vakantie gaan deden
we toen niet. We namen vakantie thuis.
Johan en ik splitsten ons verlof op om
de zomervakantie van onze kinderen
te overbruggen. En David hoorde er ge-

In september, na het Slovaaks huwelijksfeest van David, ontvingen we van Els onderstaande foto’s met

e A r -

woon bij. Elk jaar opnieuw kwam hij, tot
hijachttien werd?

Zehielden contact en vorig jaar kwam de
man zijn verloofde voarstellen. *Hij had
eenboek meeals cadeau waarinhijin het
Slovazks geschreven had: Voorwin Belg-
schemdnat van haar Slowta ke zoow, met e
ved Tigfde en hij nodigde ons uit op zijn
huwelijk dit najzar?, vertelt Els ontroerd.
Ia een pauze tijdens de coronapande-
miehernam de werking van Baro-Child-
ren. De organisatie contacteerde de vroe-
gere gastgezinnen met de vraag of ze
bereid zouden zijn om kinderen uit het
door oorlog geteisterde Oekraine een
zorgeloze vakantie te bieden.

Zingen aan de piano

‘En ja, wij wilden de draad terug opne-
men’® vertelt Els, ‘maar wel met een iets
ouder kind, omdat onze kinderen on-
dertussen ook opgegroeid zijn, twee zijn
zelfs het huis uit. In 2023 kwam Max,
toen dertien jaar, bij ons. Hijsprak al een
mondje Engels, wat het contact verge-
makkelijkte. Met hem ontdekten we op-
nieuw een heel andere cultuur?

‘Omdat de kinderen ouder zijn, deden

we samen heel wat uitstapjes, in de lijn
van hun interesses. Op vakantie in eigen

de veelzeggende tekst:

Een kleine selectie van het leukste en
ik ooit
meemaakte. ( Vol van tradities als
Super

warmst trouwfeest dat

deel van de familie.
emotioneel, heerlijk!

Hoe Euro-Children een band voor het

leven smeedt.

Max (rechts) tijdens een vorige vakantie bij het gezin van Els en Johan. ©Want

land, zeg maar. We bezochten de kathe-
draal, we klommen op het MAS en op
het dak van het Red Star Line Museumn
.. &llemaal dingen die we anders eigen-
lijk nooit doen, maar heel leuk waren.
We gaan ook wandelen en fietsen in Lim-
burg, waar onze oma woont. Wist je dat
Iviax haar ook gewoon ‘oma’noemt ...°

TJekrijgt zoveel
meer terug dan
je geeft’

*Vorig jaarlogeerden de twee begeleiders
van de bus waarmee de kinderen nzar
hier kwamen bij cns. Zo kwam er nog
meer andere cultuur binnen. Het was een
ongelooflijk warm contact. Binnen de wijf
minuten waren wesamenaan hetzingen.
Mijn dochter tokkelde wat op de piano —
de microbe dasrvoor kreeg ze trouwens
te pakken tijdens ons bezoek aan Davids
zezin in Slovakije, waar zijn mama als
leerkracht piano het instrument wonder-
mooi bespeelde — zijneurieden spontaan
mee en we waren vertrokken.

Els besluit: *“We staken onze hand uit om
iemnandtehelpen,— daarvoor doe je hetin
eerste instantie —, maar uiteindelijk krijg
je zoveel meer terug dan je geeft. Het is
zoverrijkend voor jezelf, voor je gezin. Je
leert eenandere taal, maar je ontdekt ook
andere gewoontes entradities,andere ge-
rechten met onbekende ingrediénten,
kortom, eenheel andere wereld gaat voor
jeopen?




& ¢ Internationale dag van het vrijwilligerswerk p

Wereldwijd vieren we de Internationale Dag van het Vrijwilligerswerk (International Volunteer Day = uitgeroepen door
de VN in 1986) op 5 december.

Op deze dag zetten we jaarlijks onze buitenlandse vrijwilligers in de bloemetjes en vieren we het vrijwilligerswerk.

Het thema van dit jaar is “Viva vrijwilligers”!

DANKJEWEL, directrice Liubov en de vele leerkrachten

1.6 van Lyceum N°1 in lvano-Frankivsk!

K
Viva vrijwilligers! - DANKJEWEL, leerkrachten Svitlana & Olha voor de
Vandaag vieren we Feest, speciaal voor jou, lieve vrijwilliger! / reisbegeleiding van deze groep kinderen!
We halen alles uit de kast: alle toeters en bellen, alle slingers en ballonnen . . .

: DANKJEWEL, leerkracht Oksana om jouw onuitputtelijke
Vandaag bedanken we je nog een tikkeltje meer, applaudisseren we extra luid en richten L,:-LLY A energie bij de vele praktische regelingen en
. + =Ry T . . .

we alle spotlights op jou. \ / voorbereidingen in eigen land & de zorg en enthousiasme
Bedankt voor alles wat je doet, jij maakt er elke dag een Feestje van! i~ als begeleidster gedurende deze 3 weken in juli!!

VLAAMS
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Save the date.

]

I\
7 Zondag 1 februari 2026 — NIEUWJAARSONTMOETEN A

Met onze gastgezinnen & vrijwilligers van het voorbije jaar willen we toosten op de geslaagde Zomer 2025 en samen
vooruitblikken naar het 4¢ Oekraiense werkjaar. Een moment om elkaar terug te ontmoeten, herinneringen op te halen, in gesprek
met gastouders te horen hoe het in elk gezin is verlopen, in een rechtstreekse video-call met begeleidster Oksana luisteren naar
hoe het leven vandaag verloopt in Ivano-Frankivsk...

Een persoonlijke uitnodiging met alle details volgt, zodat jullie tijdig kunnen inschrijven.

> Dinsdag 1 juli tot en met maandag 21 juli 2026 — VAKANTIEPERIODE 2026

Deze maand ontvingen onze gastouders reeds de HERuitnodiging om hun gastkind(eren) ook deze zomervakantie voor de 2¢, 3¢
of zelfs 4¢ keer te verwelkomen in hun Vlaams gezin... thuiskomen en genieten van een vakantie in vredestijd!!

En... we hopen veel nieuwe gastgezinnen te mogen verwelkomen om zo meerdere Oekraiense kinderen tussen 9 & 11 jaar een
eerste keer te ontvangen in een warme thuis tijdens deze 3 weken in juli!!

#« Een kruimel van de kersttafel #

Naar jaarlijkse gewoonte in deze periode van gulheid en aandacht voor hen die het minder hebben in onze wereld, durven wij een
restje te vragen van uw kersttafel. Dat kleine deeltje zal ons in staat stellen om een grote bijdrage te leveren aan de vakanties
voor onze kinderen uit Oekraine. Dankjewel!

» Voor een bijdrage mét fiscaal attest (vanaf €40/jaar):
Stort vddr 31 december en krijg nog tot 45% terug via uw belastingaangifte 2025!
BE80 7765 9023 3377
Caritas-Hulpbetoon VZW, Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel
Mededeling: project 8007 Euro-Children
+ rijksregister- of ondernemingsnummer
https://caritas.koalect.com/nl-NL/p/8007-euro-children

» Voor een bijdrage zonder fiscaal attest:

BE76 4097 5515 0195
Euro-Children VZW, Sint-Jacobsmarkt 43 te 2000 Antwerpen
Mededeling: uw postadres (krijgen dit niet meer door van de bank, EU-privacy-wet)

vzw Euro-Children komt in aanmerking voor projectsubsidies door Caritas Hulpbetoon. Voor giften die op het rekeningnummer BE80 7765 9023 3377
van vzw Caritas Hulpbetoon - Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel - worden gestort, met als mededeling ‘project nr. 8007 Euro-Children’ en die 40
€ of meer per jaar bedragen, ontvangt de schenker een fiscaal attest, uitgereikt door Caritas Hulpbetoon vzw.

Euro-Children VZW - Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen Verantwoordelijke uitgever: Euro-Children
Ondernemingsnummer: BE 0409 257 747 % +32 (0)456/31.76.85
info@euro-children.be https://www.facebook.com/eurochildren https://www.euro-children.be
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@ Help je mee aan onze zoektocht naar nieuwe gastgezinnen? ©

HELP JE MEE om onze werking bekendheid te geven?

Nadat we vorige zomer voor het 3¢ jaar van start
gingen met dit Oekraiense project, hopen we in

dit 4° werkjaar niet alleen deze kinderen opnieuw
te kunnen uitnodigen in hun warm gastgezin,
maar ook een nieuwe groep kinderen die kans te
bieden. Gezien we al een 50-yzl kinderen uit
Ivano-Frankivsk zo eventjes gelukkig konden
maken, is onze werking goed bekend in de regio
en groeit het aantal kwetsbare kandidaat-
kinderen.

sinds 1956

Bezorg een Oekraiens kind een mooie vakantie
Word GASTGEZIN deze zomer

We nodigen kinderen uit die niet alleen in

oorlog, maar ook opgroeien in een moeilijke
thuissituatie.

Om onze droom, of eigenlijk, die van de vele Enkele weken genieten van een zorgeloze
vakantie, zonder luchtalarm, in een warm gezin
maakt voor deze kinderen een waar verschil.

De start van een fijne familieband.

Vrijblijvende info via
info@euro-children.be
of met een babbel op

0456/31.76.85

wachtende jongeren tussen 9 & 11 jaar waar te

maken, hebben we een grote nood aan nieuwe @ mstipan

Volg ons op
G Facebook

gastgezinnen die in juli 2026 hun huis 3 weken Stel o kandidont sl utpiER L e

gastvrij open zetten Lees meer over onze VZW op www.euro-children.be

Je kan ons hierbij helpen door de affiche voor je vensterraam te hangen of deze/een aantal te verspreiden in jullie leefomgeving:
het werk, scholen en de vereniging(en) van jezelf of de (klein)kinderen, jeugdbewegingen, buurthuizen, bibs, parochiehuizen,
kerken,... Geef een seintje op info@euro-children.be en we bezorgen je graag een voorraad. We beschikken ook over A6-flyers.

Of gebruik de digitale versie die je terugvindt op onze webstek, facebook, Instagram. DEEL ZE op jouw sociale media, ook dat is
reclame voor ons! Misschien kan je die ergens laten verschijnen, zoals in tijdschriften e.d. of doormailen naar jullie bekenden (je
weet maar nooit). Graag wat meer duiding of info, raadpleeg onze webstek https://euro-children.be/. Daar vind je al heel wat.
Liever een klaargemaakte tekst om bij jouw reclamewerk te voegen, contacteer ons gerust.

WANT ZONDER GASTGEZINNEN... KUNNEN WE GEEN KINDEREN UITNODIGEN! We hebben je nodig!

Misschien raakt ons verhaal je en overweeg je om (terug) gastgezin te zijn, neem vrijblijvend contact op!

Hang deze affiChe Uit tOt 01/05/2026 (einde inschrijvingsperiode)! !99

Gooi ze niet weg aub!!

DANKJEWEL


mailto:info@euro-children.be
https://euro-children.be/
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sinds 1956

Bezorg een Oekraiens kind een mooie vakantie
Word GASTGEZIN deze zomer

We nodigen kinderen uit die niet alleen in
oorlog, maar ook opgroeien in een moeilijke
thuissituatie.

Enkele weken genieten van een zorgeloze Vrijblijvende info via
vakantie, zonder luchtalarm, in een warm gezin info@euro-children.be

: - of met een babbel op
maakt voor deze kinderen een waar verschil. 0456/31.76.85
De start van een fijne familieband.

@ q Volg ons op ?

Stel je kandidaat als gastgezin voor 1 mei!

Volg ons op
Lees meer over onze VZW op www.euro-children.be O Facebook |




