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Lieve lezers, 

Op 25 juli verscheen op de Facebookpagina van het Lyceum N°1 een Reel – en kan je ook op onze FB-pagina terugvinden - met 

een reeks sprekende foto’s en onderstaande (vertaalde) veelzeggende tekst:  

Vakantie in België - is het een sprookje? Nee hoor! Het is een fantastische realiteit! Dit jaar kregen 29 studenten van Lyceum 

nr.1 een unieke kans: van 1 juli tot 21 juli 2025 woonden ze in Belgische families. Een fantastisch land met ongelooflijke mensen 

die hun huis en hart openden! De kinderen zijn blij en dankbaar. De gezinnen die ontvingen zijn ontroerd, blij mee te hebben 

gedaan aan het programma welzijn en rust voor kinderen uit Oekraïne. De glimlach en tranen in de ogen van de Belgische 

gastgezinnen zijn het beste bewijs dat elke minuut van deze reis de moeite waard was. Vanuit Ekeren (Antwerpen) begon dit 

magische verhaal toen deze kinderen naar hun nieuwe families gingen.  

      Veel dank aan iedereen die dit sprookje waar maakte: de Belgische families, het Euro-Children- team onder leiding van Ann 

Van Coile,  de Ambassade van België in Oekraïne, de administratie van het lyceum en de leraren: 

Oksana Grezhene, Svitlana Rudyk, Olsa Yaroshevych, die meewerkten aan het project.  

Bedankt voor jullie zorg, liefde, aandacht en steun! Deze zomer blijft voor altijd in hun kinderhartjes! 

We werden door de schooldirectie opnieuw verwend met 2 mooie schilderijen waarvan we eentje 

hebben achter gelaten bij Hugo in de Sint-Laurentius-kerk te Ekeren, onze aankomst- en vertrekplek.  

Inderdaad, deze zomer mochten we voor de 3e maal kwetsbare Oekraïense kinderen 3 weken rust en vrede bezorgen: 

- 13 gastgezinnen nodigden opnieuw 17 kinderen uit die vorige zomer(s) bij hen op vakantie kwamen + 1 zusje mocht mee 

- 11 nieuwe meisjes en jongens tussen 9 & 11 jaar waren voor de eerste keer welkom in 8 nieuwe gastgezinnen. 

Ook al stonden 32 kinderen vertrekkensklaar, toch lukte het niet voor 3 kinderen om deze vakantie aan te vangen.  

Het 12e nieuwe UA-kind was de dag van vertrek zwaar ziek en kon de bus niet op… van tegenslag gesproken. 

Door de verzwakkende gezondheidstoestand van hun gastouder Renée was het ook voor de gastkinderen Anna & Ivanna tot de 

laatste week afwachten of ze de reis voor de 3e keer konden maken. Dit was spijtig genoeg niet meer mogelijk en op 2 september 

kregen we van gastouder Stephen het droevige overlijdensbericht… Een verdriet dat we hier en in Oekraïne delen. 

Maar de grootste dank, die gaat uiteraard naar onze 21 gastgezinnen! Het zijn zij die het verschil maken voor deze 29 kinderen 

die terugreden naar hun land, waar oorlog steeds meer voelbaar wordt!! D A N K J E W E L  en tot… volgend jaar!!!  

Het Euro-Children-team 
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De familiedag: een dag vol verrassingen… 
 
Enkele dagen voor de Family Day werden we bestookt door vragen van Eva, zouden al haar vriendinnetjes wel komen? Zal Oksana 

ook aanwezig zijn? Is het ver rijden? Wat gaan we eigenlijk allemaal doen die dag?  

We kunnen best zeggen dat Eva heel nieuwsgierig was en vol verwachting uitkeek naar de samenkomst. 

En eindelijk is het dan zo ver, 12 juli 2025. We zijn onderweg naar onze 1ste Familiedag. We treffen het met het weer. Er wordt 

een heerlijke zomerse dag voorspeld. 

Door problemen op de baan komen wij spijtig genoeg te laat aan voor de 1ste activiteit in de morgen, een gezellige wandeling in 

het Domein Blaarmeersen te Gent. Met een bang hartje verlaten we met z’n drieën de parking. Gaan we de groep wel vinden? 

En ja hoor, geen probleem, we worden met open armen ontvangen door Martine, die ons prompt een koffietje, theetje met een 

stukje cake aanbiedt, heel hartverwarmend. 

Even voor 12u worden we warm begroet door Ann en maken we kennis met heel de groep van 56 deelnemers, allemaal stuk voor 

stuk sympathieke mensen. Eva is onmiddellijk opgetogen. Daar zijn de vriendinnetjes en de vriendjes die samen met haar het 

Belgische avontuur delen. Wat een weerzien! Eva vliegt letterlijk in de armen van haar vriendinnetjes, ze praten vrolijk onder 

elkaar. Ook de Oekraïense begeleidster/leerkracht Oksana krijgt bij het weerzien een dikke knuffel van Eva en wordt door een 

woordenvloed overstelpt. We kunnen er amper een woord tussen plaatsen. Oksana is een en al oor voor de vragen van Eva en 

de onze en geeft geduldig antwoord. 

Daarna gaan we, samen met de groep, richting het meer voor een frisse duik gevolgd door een gezellige picknick in de schaduw 

van de bomen, of in het zonnetje voor de zonnekloppers. We krijgen allemaal een verfrissend drankje en het verdere verloop van 

de dag wordt geduid. 

Het vervolg van de activiteiten, boogschieten en Highland games, verloopt in twee groepen. 

Wij vertrekken met de 1ste groep naar het boogschieten. Na het gezamenlijk opstellen van de schietschijven en de nodige uitleg 

door de sportmonitoren over de spel- & veiligheidsregels – safety first – kunnen we eraan beginnen. Wat een pret! Er heerste 

zelfs een beetje niet misplaatste competitiezin. We hebben gejuicht en geapplaudisseerd voor iedereen. 

Eens het boogschieten was afgerond wisselden de groepen. De boogschieters werden nu Highlanders en omgekeerd. De wissel 

gebeurde in een perfecte timing. En wat moet je zoal kennen als Highlander zal je afvragen? Touwtrekken, boomstamwerpen, 

zakken werpen, zakspringen, noem maar op! Het was gewoon top om mee te doen… zelfs als volwassenen. 

Na deze wervelende activiteiten, kwamen de groepen weer bij elkaar, werden getrakteerd op een lekker ijsje, waarna we nog een 

verfrissende duik in het meer konden nemen. 

De dag kon niet meer stuk. Het was gewoon geweldig! Met een gelukkige Eva op de achterbank van de auto keren we 

huiswaarts. Dikke proficiat aan de organisatoren van deze heel leuke, gezellige dag. Het was gewoon TOP! 

Koen(raad) & Anny  
Traban-Demeulemeester, Steenokkerzeel 

Gastouders van Eva (Evelina) PONA              



UITNODIGING 22/10/2025 -  Lezing Bruno Beeckmans 

Het was vorige lente toen we een telefoontje kregen van Michel, de voorzitter van Kiwanis Antwerp International, die vertelde 

dat ze samen met 3 andere Kiwanis-clubs een lezing door journalist Bruno Beeckmans organiseren en hieraan, zoals steeds, een 

goed doel koppelen om geld in te zamelen. Bestuursleden kenden onze VZW en wisten duidelijk dat we nu Oekraïense kinderen 

uitnodigen. Zo werd Euro-Children het gelinkte goede doel! 

Uiteraard zijn wij heel dankbaar én vereerd dat ze aan ons dachten bij dit rakend onderwerp met de lezing van deze 

gerenommeerde journalist. We hopen jullie talrijk te mogen ontvangen op deze boeiende avond. 

Koop snel een kaartje, want de plaatsen zijn beperkt! 

 

 

 

Als oorlogs- en vredesjournalist heeft Bruno verslag 

uitgebracht vanuit een breed scala aan conflictgebieden, 

waaronder voormalig Joegoslavië, Tsjetsjenië, Kosovo, Syrië, 

Irak, Ivoorkust, Liberia, Afghanistan, Tadzjikistan, Armenië, 

Oekraïne en meer. Zijn ervaringen hebben hem de harde 

realiteit van oorlog en menselijk lijden laten zien, maar 

hebben ook zijn vastberadenheid gevoed om de wereld te 

blijven informeren. 

 

 

Bruno zal het hebben over het leven voor-tijdens en misschien 

na de oorlog van de Oekraïners, en de gevolgen. 

Deze uiteenzetting zal aangepast worden aan de actuele 

evolutie (staakt het vuren of niet). 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

62 rubrieken aan school-, EHBO-, sport- & poetsmateriaal! 
 

2025 was het derde jaar op rij dat Euro-Children kinderen uit Oekraïne in juli drie weken zomervakantie 

aanbood. De kinderen die op vakantie komen, komen allemaal uit dezelfde school, het Lyceum N°1 uit 

Ivano-Frankivsk, een stad in het westen van Oekraïne.  

Bij de eerste editie was het idee gegroeid om met de autobus die de kinderen bracht best wel goederen 

mee konden gegeven worden die men ginder kon gebruiken. Zo gezegd, zo 

gedaan. Vorig jaar werd dit in detail afgestemd met de school, dit jaar nog wat 

meer. De school gaf een lijst door met artikelen die ze goed kunnen gebruiken, 

met daarbij streefaantallen. De lijst was onderverdeeld in vier groepen: 

schoolbenodigdheden, benodigdheden voor het EHBO-lokaal, spullen voor 

sport en ten slotte poetsgerief.  

De vorige jaren was de inzamelactie in goede banen geleid door Karin. Daar ze 

in 2025 gestopt was als vrijwilliger, vroeg Ann wie zich hier kon mee inlaten, en 

zo heb ik het stokje overgenomen. De lijst werd via mail rondgestuurd naar 



gastouders, vrijwilligers en sympathisanten, met de vraag om ingezamelde spullen mee te brengen op 1 juli, toen de kinderen 

aankwamen, zodanig dat de autobus, die leeg terugkeerde, de goederen kon meenemen. Ook bij de terugkeer van de kinderen 

op 21 juli werden nog goederen meegegeven.  

De goederen kwamen van verschillende kanten. Gastouders, vrienden en kennissen, bevriende bedrijven, werkgevers… In 21 

van de 39 rubrieken werd het vooropgestelde aantal overschreden. Voor slechts 3 rubrieken werd geen inbreng gedaan. Buiten 

de opgegeven rubrieken zijn er gaandeweg nog 13 bijgekomen. Zeker te vermelden hierbij zijn een professionele printer en een 

partij laptops om een grote computerklas te voorzien, aangeleverd door TOYOTA EUROPE!! 

Hierbij DANK AAN IEDEREEN die hierbij inbreng heeft gedaan, evenals de bedrijven: 

Naar ik hoor wordt hier en daar al gehamsterd om volgend jaar wat te kunnen meegeven…  

vrijwilliger-gastouder Erik.                                                                                         

Professionele printer & 

goederen op de busrit van   

2 juli 

←  

                     →                                                                                                                   
goederen & 24 laptops bij 

de terugrit op 21 juli 

 

Een jaarlijkse bijdrage voor ons tijdschrift?                                        
Zoals jullie weten bedelen wij ons driemaandelijks tijdschrift GRATIS en dit al 67 jaar! Niettegenstaande we ons ervan bewust 

zijn dat dit ook digitaal kan, willen we elkeen die ons genegen is de kans geven om ons via deze papieren versie te blijven volgen… 

dus ook zij die niet op sociale media actief zijn of geen digitale post ontvangen. Tevens zijn we er ons van bewust dat we meer 

aandacht krijgen van onze lezers via de post, dan via een digitale nieuwsbrief tussen de tientallen anderen. We willen deze 

verbondenheid zo houden. Toch heeft deze klassieke toezending een zware kostprijs, gezien sedert 07/2024 de posttarieven voor 

kranten en tijdschriften zijn verdubbeld daar de overheid Bpost hierin niet meer subsidieert. Dit wil zeggen dat ons tijdschrift ons 

bijna €5 per lezer/per jaar kost aan druk en verzending. Uiteraard ‘kan’ je ons hierin financieel helpen en deze kostprijs doorstorten 

(via een jaarlijkse vaste opdracht). Dit is uiteraard vrijblijvend… want we sturen, hoe dan ook, dit krantje verder naar jullie door! 

Wij ontvangen geen subsidies en zijn dus heel dankbaar voor al jouw giften, klein of groot. Dankjewel! 

➢ Voor een bijdrage mét fiscaal attest (vanaf €40/jaar):  

        BE80 7765 9023 3377 
        Caritas-Hulpbetoon VZW, Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel 

      Mededeling: project 8007 Euro-Children  

         + rijksregister- of ondernemingsnummer                  

         https://caritas.koalect.com/nl-NL/p/8007-euro-children  

➢ Voor een bijdrage zonder fiscaal attest: 

        BE76 4097 5515 0195 
         Euro-Children VZW, Sint-Jacobsmarkt 43 te 2000 Antwerpen 

         Mededeling: uw postadres* 

Aandacht: *Ingevolge de huidige Europese Privacy Wetgeving mogen de banken geen adres of andere gegevens van een schenker 

doorsturen,  tenzij dit vermeld staat onder ‘mededeling’. Wil dit bijgevolg noteren bij een storting.  

Zo kunnen we jou toch bedanken met het toesturen van ons gratis driemaandelijks tijdschrift. 

vzw Euro-Children komt in aanmerking voor projectsubsidies door Caritas Hulpbetoon. Voor giften die op het rekeningnummer BE80 7765 9023 
3377 van vzw Caritas Hulpbetoon - Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel - worden gestort, met als mededeling ‘project nr. 8007 Euro-Children’ en 
die 40 € of meer per jaar bedragen, ontvangt de schenker een fiscaal attest, uitgereikt door Caritas Hulpbetoon vzw. 
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