
 

 

 

 

 

 

Euro-Children VZW  
Sint-Jacobsmarkt 43            
2000 Antwerpen 

+32 456 31 76 85 

‘так’, de start van ons nieuwe werkjaar 2024! 

Beste Euro-Children-sympathisant, 

De winter deed letterlijk zijn intrede, de decembermaand schuift over de helft en Kerst & Nieuw komen dichterbij. Dit betekent 

dat 2024 ook snel zijn intrede doet en nieuwe (zomer)plannen worden gesmeed. 

Ook met Euro-Children kijken we reeds vooruit. Na een maandje rust in september, hadden we met ons Team in oktober een 

evaluatievergadering om alles te herbekijken. Een terugblik met een fijn gevoel van gelukkige gastgezinnen en kinderen bij dit 

eerste jaar van ons nieuw project. We noteerden niet alleen de vele positieve en geslaagde dingen, maar ook wat anders kan in 

de toekomst. Opmerkingen en tips welke gezinnen ons nalieten, zaken die we zelf of met onze Oekraïense partner na die eerste 

keer willen verbeteren, werden opgesomd en worden herbekeken om het nog beter te doen.  

Met Mariana van onze samenwerkende organisatie Mothers of Precarpatia hadden we in half november een video-meeting om 

de voorbije zomer te evalueren. Oksana - de begeleidster die hier 3 weken met de Oekraïense kinderen verbleef -  haakte op deze 

video-afspraak af, want haar kinderen lagen met een besmetting in het ziekenhuis. Gelukkig zijn ze nu terug thuis en konden we 

met haar, een collega en de directie van de school Lyceum n°1 in Ivano-Frankivsk, 2 weken later een extra overleg plannen… al 

kon Oksana niet onmiddellijk aansluiten gezien er bij haar thuis geen elektriciteit was en ze snel naar een schoolgebouw moest 

om in te loggen. Nadat directrice Liubov ons uitbundig dankte voor de kansen die wij en onze gastouders, de voorbije zomer 

aan deze kinderen hebben gegeven, kregen we een resolute JA als bevestiging om de samenwerking, nu rechtstreeks met de 

school, verder te zetten. Het werd een constructieve vergadering (tijdig afgesloten voor een nieuw bomalarm) waarbij dit 

schoolteam enthousiaste plannen maakt om alles voor te bereiden en raad vroeg hoe de kleine obstakels - zowel met de kinderen 

als hun ouders - weg te werken. Een nieuwe afspraak volgt in januari om de praktische zaken verder te overlopen. 

Nu we het belangrijkste, hun ‘так’ (= JA in het Oekraïens) kregen én de definitieve datum vastlegden voor 2024, konden we aan 

onze gastgezinnen de nieuwe vakantieperiode meedelen: 👉 van ZATERDAG 29/06 tot en met ZONDAG 21/07/2024!!! Na de 

jaarwissel sturen we de HERuitnodiging 2024 zodat ze hun Oekraïens kind terug in hun warme thuis kunnen verwelkomen. 

Voor dit nieuwe werkjaar zijn we er alvast met een startvergadering ingevlogen met de aanmaak van onze nieuwe affiche en via 

de gemeentebesturen en andere kanalen starten we onze zoektocht naar nieuwe gastgezinnen. Ook jouw hulp hebben we hierbij 

nodig (zie ook binnenin dit tijdschrift) want zonder gastgezinnen, geen gastkinderen!!! 

En… zoals het in elke vereniging gaat, zijn er vrijwilligers die komen en gaan. Zo zetten Ilse & Martine een stapje opzij in ons 

bestuurlijk team - maar kunnen we gelukkig nog op hen rekenen bij activiteiten (DANKJEWEL!) – en vervoegt gastouder Marleen 

ons bij het denken en doen van onze taken. WELKOM!  

Wil ook jij ons team versterken of occasioneel een handje toesteken, laat het weten. Alle hulp is méér dan welkom! 

Een warme kerstgroet van dit nieuwe Team en… van Oksana 

(mochten we zeker niet vergeten!)   

Een Zalige Kersttijd &  

Een wens van (wereld)Vrede in 2024!!  

Karel, Filip, Karin, Sven, Marleen, & Ann                            www.trooper.be/eurochildren       
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Een verhuisdag in de regen…   

 

Je kon het reeds lezen in ons vorig tijdschrift: We zijn verhuisd!!  

nieuw adres: Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen 

nieuw telefoonnummer:  +32 (0)456/31.76.85  

Voor Euro-Children werd 6 augustus 2023 de start op onze nieuwe plek. Niet alleen werd het 

adres van onze VZW officieel gewijzigd via de statuten en moeten/werden enkele instanties 

verwittigd met onze nieuwe gegevens, er werd ook letterlijk ’t een en ’t ander verhuisd.  

Het was eind maart toen we van directeur Ils van VZW Kiosk te horen kregen, dat ze ons kantoortje zelf willen gebruiken. Deze 

welzijnsorganisatie die zich inzet voor kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar en hun gezinnen die kampen met diverse en vaak 

complexe opvoedingsproblemen, groeit in hun werking waardoor ze onze ruimte nodig hebben voor nieuwe medewerkers. 

Begrijpelijk uiteraard, maar het was even krabben in het haar. Karel die voor ons het kantoortje al jaren vrijwillig bemant, er 

wekelijks even binnenwipt voor de briefwisseling, taken op de computer uitvoert, opzoekingen doet in archieven voor vragen van 

oud-gastgezinnen en kinderen die in het verleden op vakantie kwamen,… startte reeds met de vele mappen, kaften, documenten, 

in dozen op te bergen.  

We gingen opnieuw horen bij Bruno Aerts, onze reddende Caritas-engel, of hij voor ons opnieuw een plek kon vinden binnen het 

Caritasnetwerk waar we als erkend project – net zoals voorheen – kosteloos een kleine ruimte mogen inpalmen. Een poosje later 

kregen we een aangenaam telefoontje van Frank, directeur bij VZW De Loodsen. Deze VZW biedt vorming en ondersteuning aan 

personen die zich inzetten voor vrijwilligerswerk. Anderzijds zet de organisatie zich in om via projecten ondersteuning en kansen 

te geven aan maatschappelijk kwetsbare groepen die uit de boot vallen. https://www.deloodsen.be/  

Zij hadden wel een klein kamertje vrij. Even later, op 19/04 werden Karel & Ann door Frank en Annemie 

(organisatieverantwoordelijke) warm onthaald in dit oude klooster middenin het oude stadscentrum van Antwerpen… en leek het 

mogelijk om ons daar in een klein kantoortje te settelen en er het vestigingsadres van onze VZW te laten noteren. Wat waren we 

dankbaar!! We hopen er lang te mogen huizen. 

Ook al weten we dat centrum Antwerpen niet ideaal is om te parkeren, toch waren we opgelucht dat we terug kosteloos een thuis 

hebben. Gezien we met onze vereniging enkel leven van giften, is het huren van een pand (met bijhorende energiekosten) voor 

ons niet haalbaar. Uiteraard zullen we deze VZW ondersteunen met een bijdrage, want ook zij hebben het niet breed. 

Op zondag 6 augustus, na een rondschrijven naar onze gastgezinnen, verzamelden Marleen en Ludwig, Erik, Myriam, Ann en 

Marc een laatste keer in de Kloosterstraat te Hoboken om de vele klaarstaande dozen en meubilair in te laden in 3 wagens & een 

grote aanhangwagen en die in 1 beweging over te brengen naar ons nieuwe adres op de Sint-Jacobsmarkt 43. We werden niet 

alleen opgewacht door Annemie, ze liep onmiddellijk met ons vele keren de trappen op en af om al dat zwaars - wat kan papier 

toch doorwegen - naar boven te zeulen. Haar potje koffie na dit alles deed dan ook lekker deugd… zeker voor de mannen die, nog 

wat uitblazend, konden streamen om te supporteren bij de laatste kilometers van het WK wielrennen in Glasgow.  

Niettegenstaande de vele regen, werd het een geslaagde verhuisdag. Dit hebben we niet alleen te danken aan het 

warme welkom in De Loodsen, maar ook aan dit fijne verhuisteam dat moe (behalve onze jeugdige Myriam) maar 

voldaan huiswaarts reed. Uiteraard is de kous nog niet af, want Karel moet alles nog terugplaatsen en wil dit op 

zijn eigen ritme en manier doen. Oprechte dank, Karel! 

Voor we het hoofdstuk Kiosk afsluiten, willen we Ils en haar medewerkers bedanken voor de warme ontvangst die Karel en ons 

team ervaarden sinds we er in de zomer van 2017 onderdak kregen, konden vergaderen en onze gastgezinnen ontmoeten. 

DANKJEWEL! We wensen jullie nog veel succes in het mooie werk wat jullie verwezenlijken!  https://mmzkiosk.be/ 
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Na 3 jaar wachten… eindelijk gastgezin! Wendy vertelt. 

Op 1 juli 2023 was het dan zover. Na 3 jaar wachten op een gastkind – Corona en Europese sancties tegen Wit-Rusland hadden 

er een stokje voorgestoken – zouden we Illia uit Oekraïne mogen verwelkomen in ons huis. Het was al een grappige start. Bij 

aankomst van de bus was een jongen ons gevolgd naar de ontvangsthal van het JPC. Ik had hem in mijn beste Duolingo-Oekraïens 

(= een applicatie waarop gebruikers vooral door zelfstudie gratis talen kunnen leren) water aangeboden en een kort babbeltje 

geslagen. En even later, wanneer de namen werden afgeroepen voor de gezinnen, bleek hij ook echt ons gastkind te zijn. We leken 

voor elkaar voorbestemd       

Thuis aangekomen was het een dag of 2-3 wennen aan elkaar. Het is dan wat zoeken om gesprekken 

op gang te houden als je nog wat vreemd bent aan elkaar en wat hij leuk zou vinden om te doen. 

Taalproblemen hebben wij amper gehad, want ik had een paar maanden ijverig Duolingo gevolgd 

zodat ik toch korte zinnetjes kon zeggen of al eens een Oekraïens woord ertussen gooien. En Illia 

sprak bovendien al een aardig mondje Engels, want blijkbaar leren ze dat al vanaf hun 8 jaar.   

Nu, om het ijs wat te breken hadden wij het geluk dat er dorpsfeesten waren in Reet. Hierdoor 

konden we hem direct onderdompelen in de echte Vlaamse kermiscultuur. Vooral de grote Jenga 

(= houten stapeltorenspel) bleek een succes en zorgde voor het eerste spelplezier. En er zou in die 

3 weken nog veel spelplezier volgen want Illia bleek niet alleen een grote fan van gezelschapsspelen, 

maar pikte ook verbazingwekkend snel de regels op van de meer “exotische” dozen in onze 

spelletjeskast. We leerden ook Oekraïense spelregelvarianten van UNO. Het gaf de nodige hilariteit om alle regels te combineren.  

Naast de vele spelletjes maakten we uiteraard ook al eens een uitstapje. De 

fijnste waren absoluut het Euro Space Center in Libin (absolute aanrader!) en een 

dagje naar het strand… Met trouwens nog een grappige afsluiter. Illia had op het 

strand een mosselschelp gevonden. Dat vond hij heel bijzonder, blijkbaar kennen 

ze dat niet in Oekraïne. ’s Avonds, onderweg naar de auto, bleek dat we die 

schelp vergeten waren. Ben ik nog met hem terug gestapt naar het strand om die 

mossel op te halen!    

Een dagje Brussel stond ook op het 

programma. Na de familiedag waren we al eens met de auto aan het Atomium gestopt en 

daar in de strandstoeltjes met z’n allen genoten van een Brusselse wafel met zicht op de 9 

bollen. En terwijl we daar zaten en hij duidelijk kei trots was om daar te zijn, viel mijn frank 

dat we eigenlijk nog niets van de grotere steden hadden bezocht. Dat hebben we dus erna 

goed gemaakt met nog een dagje Antwerpen en Brussel. Een beetje per toeval zijn we bij 

het Europees Parlement beland. Had ik spijt dat ik er niet eerder aan had gedacht hoe 

belangrijk voor hen de toetreding tot de EU is. Vlakbij is namelijk een museum over de 

geschiedenis van de EU, maar daar was het al te laat voor. Niettemin, de poster zien met 

een foto van een bezoek van Zelensky én zelf op de trappen staan waarop alle belangrijke 

persfoto’s worden genomen, maakte Illia de koning te rijk. Super trots dat hij in de 

voettreden van zijn president mocht treden! Dat hebben we dan maar vastgelegd op de 

gevoelige plaat.  

Heel fijn om te doen was trouwens ook om samen Borsjtsj te maken, het 

culinaire symbool van Oekraïne. Met het recept kwam hij op een voormiddag 

of ik dat zou kunnen maken. Bij de eerste blik sloeg mij de schrik om het hart, 

alleen al als ik de ingrediënten zag: witte kool en rode bieten, typische 

wintergroeten in putteke zomer… en dan nog eens niet zo’n populaire 

groenten hier in ons landje. Maar wie zoekt die vindt… en in de Carrefour in 

Zemst konden ze ons verder helpen, al was de witte kool een spitskool moeten 

worden.  Daar hadden ze trouwens ook spruiten, iets waarop Illia zat te 

wachten om eens te kunnen proeven. Ik weet nog goed hoe wij beide vol 

enthousiasme uitriepen ‘Brussels sprouts !’ en verbaasde blikken kregen van de andere klanten in de groentenafdeling. Die 



namiddag hebben Kaatje, Illia en ik ons ontfermd om de Borsjtsj tot een goed einde te 

brengen. En volgens kok Illia – de enige uiteindelijk met kennis van zaken - was ons 

experiment dik in orde.  

Ondertussen staan er bij de zelfplukboerderij in Schelle rode bieten en witte kolen ook op 

het veld en heb ik het al een paar keer opnieuw gemaakt, want iedereen hier vindt het 

super lekker. Dus een grote pot maken en 2 dagen Borsjtsj met een goeie klets zure room 

erin en baguette met lookboter. Jammie !  

En net als de Borsjtsj, zet ik af en toe op Spotify nog eens Oekraïense muziek op. En als 

‘Hymep 482’ (zijn lievelingsgroep) met “Dobryy ranok, Ukrayino” voorbijkomt, zingen we luidkeels het refrein mee (voor de 

geïnteresseerden: https://www.youtube.com/watch?v=3SyngeKJtkk).  

Af en toe sturen we ook nog berichtjes via Viber (= een app om via het internet te telefoneren, een chat, foto's, audio- en 

videoberichten te versturen) en we volgen ook zijn klimaatblog op dit platform. En zo blijven wij de herinnering aan Illia koesteren, 

ook al zit hij ondertussen opnieuw meer dan 1.700 km verder. We hopen dat het veilig blijft voor hem en zijn familie en dat we 

hem volgende zomer weer in ons midden kunnen verwelkomen. En nog mooier zou het zijn als tegen dan hun overtocht over de 

Dnjepr tot een succesvolle herovering van de bezette gebieden heeft kunnen leiden en er een einde komt aan de oorlog voor onze 

gastkinderen, hun vrienden en families en hun landgenoten. Slava Ukraini!   

Wendy & Eric, Kaatje en Daan 

Duton-De Wit, Rumst 

 

     Help je mee aan onze zoektocht naar nieuwe gastgezinnen?      

HELP JE MEE om onze werking bekendheid te 

geven?  

Nadat we vorige zomer, met de start van dit 

nieuwe Oekraïense project, 34 kinderen konden 

ontvangen in 26 gezinnen, hopen we niet alleen 

deze kinderen opnieuw te ontvangen in hun 

warm gastgezin,  maar ook een nieuwe groep 

kinderen te kunnen uitnodigen. Om onze droom 

en die van de kandidaat kinderen waar te  

maken, hebben we nood aan nieuwe 

gastgezinnen die in juli 2024 hun huis 3 weken 

gastvrij open zetten.    

Je kan ons hierbij helpen, door bijgevoegde 

affiche voor je vensterraam te hangen of 

deze/een aantal te verspreiden in jullie 

leefomgeving: het werk, scholen en de 

vereniging van jezelf of de (klein)kinderen, 

jeugdbeweging, buurthuizen, bibs, parochiehuizen, kerken,… Geef een seintje op info@euro-children.be en we bezorgen je graag 

een voorraad. 

Of gebruik de digitale versie die je terugvindt op onze webstek, facebook, Instagram. DEEL ZE op jouw sociale media, ook dat is 

reclame voor ons! Misschien kan je die ergens laten verschijnen, zoals in tijdschriften e.d. of doormailen naar jullie bekenden (je 

weet maar nooit). Graag wat meer duiding of info, raadpleeg onze webstek https://euro-children.be/. Daar vind je al heel wat. 

Liever een klaargemaakte tekst om bij jouw reclamewerk te voegen, contacteer ons gerust. 

  

Misschien raakt ons verhaal je en overweeg je om (terug) gastgezin te zijn, neem vrijblijvend contact op! 

 

DANK OM AAN ONZE 'GASTGEZINNEN-ZOEKTOCHT' BIJ TE DRAGEN!! 

 

Hang de bijgevoegde affiche uit!!   →→→→→→→→→→   
Gooi ze niet weg aub!! 

https://www.youtube.com/watch?v=3SyngeKJtkk
mailto:info@euro-children.be
https://euro-children.be/


2 mooie getuigenissen uit het verleden met E.H. Van Mullem 

Graag laten we jullie genieten van onderstaande getuigenissen uit het verleden. In de voorbije edities ontbrak het ons steeds aan 

ruimte om dit te publiceren, wat met deze XL-Kersteditie eindelijk mogelijk is. 

Rond de start van de zomervakantie 2022 kregen we plots een mailtje van Francine Peelinck-De Sadeleer uit Wetteren, ooit 

gastouder in de jaren 90, met een verzoek: 

Beste,  

E.H Van Mullem Louis nodigde elk jaar Duitse jongens uit, van de streek Offenburg. De kinderen waren afkomstig uit Polen, Hongarije , Roemenië... 

waren samen met hun ouders gevlucht naar Duitsland. De kinderen verbleven in Wetteren (Westrem) en 10 dagen daarna een week in een 

gastgezin in de streek van Wetteren. Ook bij ons verbleven jongens. Daarna nog 10 dagen in Wellin (de Ardennen) en dan terug naar huis. 

De locatie waar de kinderen verbleven was eigendom van E.H. Van Mullem. Op de kampen waren de leiding, jongens van de scouts die E.H. Van 

Mullem kende. Hij deed dat met Euro-Children, geleid door E.H Matthieu (Father Robert) die nog in Wetteren is geweest en ik ook nog heb 

ontmoet. Denk dat het ook samen was met mensen van Caritas Offenburg, maar de naam van die mevrouw ben ik vergeten. De periode was in 

de jaren 1970... en jaren 1990. 

Ik heb sinds een jaar of 4 terug contact met een jongen die hier op kamp is geweest 

en bij ons verbleef. Zijn naam is Marius Gajda, geb. 25/01/1981 afkomstig uit Polen 

en woont in Duitsland Lahr. Hij was hier op vakantie in de jaren 1993 en 1994 en zou 

graag foto's hebben van op kamp in Wetteren (Westrem) en Wellin in de Ardennen. 

Maar spijtig, dat heb ik die niet. Mijn vraag is: Misschien zijn er in de archieven bij 

Euro-Children. Misschien kan die jongen zo aan enkele foto's geraken.  

Hierbij een foto van de jongen, toen hij bij ons klaar stond om te vertrekken naar 

Wellin, bij E.H. Van Mullem.  .  

Wij zijn ook nog gastgezin geweest voor Euro-Children.  

Francine De Sadeleer 

 
Hierop gingen we bij Karel aankloppen - onze archivaris die het zoekwerk in de bestofte kasten verricht - en stelden vast dat we 

van E.H. Van Mullem geen archief hebben. Wel herinnerde hij zich dat we enkele jaren geleden een mailtje hadden gekregen van 

een familielid van hem. Deze dame schreef toen dat ze over een heleboel fotoalbums beschikte, ontvangen van haar geliefde 

oom, van kampen die hij organiseerde. Zij wou die aan Euro-Children schenken. Het vervolg, om een afspraak te maken, gebeurde 

niet meer… door Corona. 

Dus, de mailbox terug uitgepluisd en de correspondentie met dat nichtje heropgestart. En ja hoor, enkele weken later begaf 

Christine Van Mullem zich naar (toen nog) Hoboken. Karel startte het scannen van de foto’s en we beschikken nu over deze vele 

foto’s in ons digitaal archief.     

Toen we Christine nadien bij een telefonische babbel uitdrukkelijk bedankten en in haar stem het enthousiasme en de 

dankbaarheid hoorden over haar nonkel Louis, vroegen we om iets neer te pennen. Het werd een mooie getuigenis over wat Euro-

Children, ook heel lang geleden betekende voor vele jonge mensen en het gezin Jenart-Van Mullem: 

Nonkel Louis, mijn peter, was de oudste broer van mijn papa. Hij was scout, hield van amateurtoneel, was priester, leraar Frans en ook zeer 

begaan met “Jeugd zonder land” (= de eerste benaming van Euro-Children). 

Ik herinner me zijn statige verschijning, als kind, in zijn zwarte, lange soutane met veel knoopjes. In zijn vrije tijd werd die omgeruild voor een 

trainingspak om de jongens beter te begeleiden tijdens de scoutskampen. De aalmoezenier, der Kapelan, werd hij genoemd.  

We zagen regelmatig zijn zelfgemaakte films over de kampen met sfeervolle muziek. Hij vertelde er met veel animo over. Maar als kind begreep 

ik zijn enthousiasme niet zo goed. 

Binnen ons gezin waren we meer begaan met het opvangen van kinderen uit de Bidonvilles van Parijs (de Vreugdezaaiers). Mijn mama had dit 

engagement van mijn tante overgenomen, die kanker kreeg en de kracht niet meer had om zich over deze kinderen te ontfermen. 

Als volwassene kwamen onze wegen weer samen. Hij zegende ons huwelijk in, we ontmoetten elkaar 

regelmatig op feestdagen en toen kwam de uitnodiging om jaarlijks op vakantie naar de Ardennen te 

gaan. Daar maakten mijn man, onze kinderen en ik kennis met “Euro-Children“. Zijn verhalen kwamen 

boven. Hij troonde ons mee naar bossen, dorpen, kastelen en plekken waar hij zijn fantastische 

scoutsavonturen beleefde. 

Toen hij voelde dat zijn einde op deze aarde naderde, wou hij van alles afscheid nemen. Ondertussen 

vertrouwde hij me zijn films en fotoalbums, als relikwieën, toe. Nu hebben ze een plaats gekregen in het 

archief van Euro-Children. De mensen, die er op geportretteerd staan, zullen verheugd zijn met deze 

herinneringen. 

En wij denken dat dit de juiste beslissing was om dit alles aan Euro-Children toe te vertrouwen. Veel 

kijkplezier! 

Christine Van Mullem 



Was het toeval of moest het zo, dat deze 2 verhalen elkaar kruisten, en verweven waren met het verleden. Bizar en prachtig 

tegelijk. Een bevestiging dat door de tijden heen Euro-Children vroeger tot op vandaag, betekenisvol is voor gastkinderen én 

gastgezinnen. Gelijktijdig een mooie stimulans, om met onze vrijwilligers verder te doen, want nog vele jaren zal het uitnodigen 

van Oekraïense kinderen in moeilijke situaties waardevol blijven.  

Nogmaals, DANKJEWEL Christine voor jouw gift. We koesteren deze beelden en bewaren die in ons archief. We hopen ze, zoals 

met Francine, met velen te kunnen delen,  

Herken je jezelf in deze verhalen, heb ook jij herinneringen aan die tijd en zou je graag inzage krijgen in de digitale albums van 

E.H. Van Mullem, stuur dan een mailtje naar info@euro-children.be 
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Een succesvolle 19e editie met een nieuwe master 

Zaterdag  14/10/2023 vond onze 19 de Euro-Children-quiz plaats. Plaats van het gebeuren: onze vertrouwde GBS Nieuwstraat in 

Duffel West, met dank aan het Crescentiuskoor!   

We mochten opnieuw rekenen op onze trouwe sponsors, maar ook op anonieme schenkers, sympathisanten die via onze Trooper-

actie Omerbier en geschenkpakketten schonken of een verwant van een oud-gastgezin die vanuit haar cadeauwinkel 

handgemaakte juwelen en waardebonnen toestuurde. Onze beroemde prijzentafel met veel van het "betere" kinderspeelgoed 

werd ook ditmaal aangevuld met het betere gereedschap voor volwassenen. Daarnaast ook geschenkbonnen, drank en varia. Voor 

elk wat wils! 

De geprikte datum was blijkbaar minder succesvol. Niet alleen Kris, onze quizmaster, moest forfait geven. Gelukkig bokste hij onze 

quiz in elkaar en deed het vele voorbereidende werk. Ook andere teams hadden al een andere activiteit gepland. Op de 

valreep klokten we af op 10 ploegen. Minder dan anders, maar de sfeer zat erin. Onze nieuwe quizmaster Brent ontpopte zich als 

een vlotte presentator en werd aan de computer geassisteerd door zoon Riel!  

Het werd een boeiende en zeer geslaagde avond. De sudoku zorgde even voor wat spanning maar uiteindelijk boften we met 

sportieve teams. Zij die de correcte oplossing toch vonden, kregen een verdiende "Hi 5" extra.   

Ook in de keuken was het druk. Een vlotte bediening door Vic, Paul en Marc. Ann was vooral "plongeur" van dienst en Ilse 

coördineerde en zorgde dat de chocomousse, appelcake, tiramisu vlot bedeeld werden. Ook hier oprechte dank aan de gulle 

sponsors en beste bakkers. Karin en Martine kregen assistentie van Warre, de oudste telg van Karin en Brent. Het ganse gastgezin, 

zelfs de jongste Tars, ook actief op de quizvloer. Tof!  

Het tempo lag hoog, de pauze werd wat ingekort en na wat cijferwerk en een druk op de knop werd de winnaar bekend!  

Zo bleef er net genoeg tijd over zodat iedereen een prijs kon kiezen. Niet zo evident, want kiezen is soms ook een beetje 

verliezen🤔😉. Nadien samen nog opruimen tot klokslag 12... Zelfs op zondagmorgen kwam Paula nog helpen om de zaal weer 

pasklaar te zetten voor GBS Het Kompas. 

In naam van het E.C. team hartelijk dank aan iedereen die zijn/haar steentje en eurootje bijdroeg om van deze avond een succes 

te maken! Uiteindelijk boekten we 710,24 € winst!!! 

Dank ook aan de collega's van het quizteam voor een fijne samenwerking.  

Samen kijken we al uit naar de zomervakantie 2024 met Euro-Children uit Oekraïne.  

Fijne feestdagen en tot de volgende quizeditie! 

Martine 

Namens het Quiz-Team 

   

      

                 

 



Internationale dag van het vrijwilligerswerk 

Op 5 december 2023 was het weer zover: de Internationale dag van het 

vrijwilligerswerk!  

Op deze dag zetten we onze buitenlandse vrijwilligers in de bloemetjes en vieren we 

het vrijwilligerswerk. Het thema van dit jaar is “Vrijwilliger, jij verdient een dikke duim!“ 

 

Zo’n DIKKE DUIM stuurden we op deze internationale vrijwilligersdag naar onze Oekraïense 
collega’s. We zijn dankbaar voor het vele werk die ze in de aanloop van de Zomer 2023 hebben 
geleverd. Door hun vrijwillige en harde inzet was het mogelijk om in een aantal weken alles 
geregeld te krijgen.  
Het was dan ook meer dan fijn te vernemen dat we deze samenwerking kunnen verderzetten. 

DANKJEWEL Lyuba van Promote Urkraine voor jouw bemiddeling!      

DANKJEWEL Mariana van de organisatie Mothers of Precarpatha!      

DANKJEWEL directrice Liubov en de vele leerkrachten van Lyceum N°1 in  Ivano-Frankivsk!      
DANKJEWEL Oksana om jouw belangeloze inzet, zorg en enthousiasme als begeleidster 

gedurende deze 3 weken in juli!!                 

 

  

Save the date. 
     Zondag 4 februari 2024 – NIEUWJAARSONTMOETEN 

Met onze gastgezinnen & vrijwilligers van het voorbije jaar willen we toosten op de geslaagde Zomer 2023 en samen 
vooruitblikken op het nieuwe werkjaar. Een moment om elkaar terug te ontmoeten, herinneringen op te halen, in gesprek met 
gastouders te horen hoe het in elk gezin is verlopen, te vertellen over de nieuwe plannen voor de Zomer 2024…  
We kijken ernaar uit om jullie voor de eerste keer te ontvangen op onze nieuwe thuisplek in De Loodsen, Sint-Jacobsmarkt 43 
te 2000 Antwerpen!  Een persoonlijke uitnodiging met meer details volgt, zodat jullie tijdig kunnen inschrijven.    

      Zaterdag 29 juni tot en met zondag 21 juli 2024 – VAKANTIEPERIODE 2024  

Waarbij we de kinderen van vorig jaar en een nieuwe groep Oekraïense kinderen verwelkomen in onze (nieuwe) gastgezinnen!! 

 

  Een kruimel van de kersttafel   
Naar jaarlijkse gewoonte in deze periode van gulheid en aandacht voor hen die het minder hebben in onze wereld, durven wij een 
restje te vragen van uw kersttafel. Dat kleine deeltje zal ons in staat stellen om een grote bijdrage te leveren aan de vakanties 
voor onze kinderen uit Oekraïne. Dankjewel! 
                                                                                                                                     Mogen wij op uw steun rekenen? 

Voor een bijdrage mét fiscaal attest (vanaf €40/jaar): 
Doe uw gift nog vóór 31 december en krijg tot 45% terug via uw belastingaangifte 2023! 

BE80 7765 9023 3377 

Caritas-Hulpbetoon VZW, Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel 

mededeling 'project 8007 Euro-Children' 
                                     (+ ev. rijksregister- of ondernemingsnummer) 

Voor een bijdrage zonder fiscaal attest: 

BE76 4097 5515 0195 

Euro-Children VZW, Sint-Jacobsmarkt 43 te 2000 Antwerpen 

 

vzw Euro-Children komt in aanmerking voor projectsubsidies door Caritas Hulpbetoon. Voor giften die op het rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 

van vzw Caritas Hulpbetoon - Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel - worden gestort, met als mededeling ‘project nr. 8007 Euro-Children’ en die 40 

€ of meer per jaar bedragen, ontvangt de schenker een fiscaal attest, uitgereikt door Caritas Hulpbetoon vzw. 
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