
 

 

 

 

 

 

Euro-Children VZW  
Sint-Jacobsmarkt 43            
2000 Antwerpen 
Tel: +32 456 31 76 85 

Een geslaagde eerste editie met 34 Oekraïense kinderen!! 

Beste Vrienden, 

Eindelijk, na 3 jaar een bus met Euro-Children! 

Het was een warme en emotionele aankomst. Op 30 juni 

vertrokken deze 34 kinderen met 3 busbegeleiders om 5u30 

vanuit Ivano-Frankivsk om op 1 juli rond 11u30 in Antwerpen te 

arriveren. Een uurtje later reden 26 gezinnen met hun lang 

verwachte Oekraïens kind huiswaarts. De vakantie was begonnen!  

Zoals steeds loopt die opstart een beetje verkennend. Het is niet 

alleen voor deze kinderen een groot avontuur, maar ook voor 

onze gastgezinnen. Elk gezin heeft zo zijn gewoontes en deze 

kinderen komen dan ook uit een andere cultuur, spreken een heel 

andere taal en hebben nog niet allen de kennis van een tussentaal. 

Daarbovenop draagt elk kind een oorlogsverhaal mee. Iets wat wij niet kunnen inschatten en wat voor sommige kinderen toch 

een bijkomende barrière betekende. Maar, met wat hulp en bijstand van Ann en Martine aan de gastouders en begeleidster 

Oksana - die hier de ganse periode verbleef – aan de kinderen (of hun ouders in het thuisland) kon geluisterd naar de kleine en 

iets grotere dilemma’s. Met een belletje of Whatsapp-videogesprek konden die onduidelijkheden of misverstanden gelukkig zo 

goed als onmiddellijk uitgeklaard. Meestal bleken betere 

afspraken rond de huisregels of verlangens al snel een 

oplossing.  

Als snel waren we 3 weken later en moest op 23 juli afscheid 

genomen. En… ook zoals steeds, vertelden deze traantjes 

veel. Wat moeilijk liep in die eerste dagen bij een nieuw Euro-

Children-verhaal, leek opeens onbestaand. Deze kinderen – 

zo getuigde Oksana – reden heel gelukkig huiswaarts. In de 

bus klonken vele leuke verhalen over dankbare 

vriendschappen. Er werd onmiddellijk heel verlangend 

uitgekeken naar ‘volgend jaar’!! En de terugreis? Alles ging 

vlot tot aan de Pools/Oekraïense grens. Toen begon het hele 

lange wachten, want 9 bussen stonden voor hen. Pas na 6,5 uren in de grote hitte (!) konden ze doorrijden richting Ivano-Frankivsk. 

Vooral de eerste grenspost (Polen) duurde heel lang en was lastig gezien de bus in de blakende zon stond en de kinderen erin 

moesten blijven. Zonder de airco (motor moest uit) was het al snel boven de 40°! Bij de douane aan de Oekraïense grens (enkele 

meters verder) stond de bus onder een afdak en mochten de kinderen even naar buiten. Die laatste kilometers (ook nog 3u) 

namen ze er  graag bij om thuis te komen! 

Oksana, die in een woonblok net aan de school woont en hierdoor al veel kinderen en hun ouders aantrof, is zo blij met de 

dankbaarheid die ze voelt van deze ouders. Dit doet haar en onze organisatie zo’n deugd. Het is goed geweest en dit… dankzij 

jullie, onze gastouders! We hopen dan ook dat jullie harten en huizen open blijven voor jullie gastkind en dit de start was voor 

een jarenlange mooie vriendschaps/familieband. 
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      Een indrukwekkende last-minute inzamelactie       

Zoals jullie konden lezen in onze vorige editie eind juni, hebben we last-minute nog een inzamelactie met 

hulpgoederen op poten gezet, opdat de bus na aankomst van de kinderen op 1 juli niet leeg zou terugrijden. 

Onze vrijwilligster Karin, die dit alles heel plichtsbewust en knap coördineerde - waarvoor meer dan dank – geeft 

jullie hierover graag een update. Voor dit aankomst(en vertrek)moment konden we terecht in de gebouwen van 

het TPC. Dé praktische parkeergelegenheid voor de Oekraïense bus en wagens van onze gastouders. Bruno Aerts 

en gastouder Els brachten ons in contact met directeur Piet. Een oprecht dank, ook aan Fina, voor deze warme gastvrijheid!  

We werden door onze samenwerkende organisatie Mothers of Precarpathia voorzien van een lijst met materiaal om kampjes te 

kunnen organiseren voor kinderen die er nood aan hebben. Het was een erg specifieke lijst die vroeg om wat supervisie. Deze 

superlange lijst vermeldde meer dan 900 eenheden(!), van stapels WC-papier en verzorgingsproducten, allerhande speelgoed en 

knutselmateriaal, tot klein meubilair en dekens… en zoveel meer. Ik nam deze taak op mij en stuurde de actieve gastgezinnen de 

lijst door op 25 juni 2023 (duidelijk last-minute, niet?). Er werd de afspraak gemaakt om niets aan te kopen alvorens mij te 

verwittigen, zo werd voorkomen dat er materiaal dubbel zou worden aangekocht. 

Dit nam meer tijd in beslag dan ik oorspronkelijk voor ogen had, maar dat nam ik er graag bij. Dagelijks kreeg ik zeker een 10 tal 

berichten van mensen die wilden doneren of iets aankopen. De lijst werd dan ook regelmatig geüpdatet en opnieuw doorgestuurd 

naar iedereen. Zo bleef elkeen op de hoogte van de vorderingen en werden er geen dubbele dingen aangekocht.  

Zo goed als alles op de lijst werd voorzien en zelfs nog wat 

extra’s (laptops,…). Top gedaan van ons!!  

Al het materiaal werd door de mensen goed en stevig 

verpakt en door ons op de bus gezet. De bus zat mooi vol en 

zo kon die weer terug naar Oekraïne.  

We bedanken iedereen voor zijn inzet en donatie!  

 

Karin 

 

We hebben een adres en  telefoonnummer   

Inderdaad, na 5 jaar vertoeven onder de huisvleugels van VZW De Kiosk in de 

Kloosterstraat 148 te Hoboken, geeft VZW De Loodsen ons nu een plekje in hun 

gebouwen, in het centrum van Antwerpen.  

Een verslag van onze verhuisdag op 6 augustus 2023 zal je kunnen lezen in onze 

volgende editie. Noteer alvast onze gegevens:  
 

nieuw adres: Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen 

nieuw telefoonnummer:  +32 (0)456/31.76.85 
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Met meer dan 💯deelnemers genieten van de familiedag! 

Nu we ‘eindelijk’ terug kinderen konden ontvangen, beloofde de familiedag ook een groot succes te worden. En dit was ook zo! 

Inschrijvingen kwamen snel binnen. Slechts een 4-tal gezinnen konden niet aanwezig zijn. Zoals ieder jaar proberen we een 

uitdagend programma aan te bieden en kwamen deze keer in De Gavers terecht. Deze Provinciale Domeinen zijn budgetvriendelijk  

- interessant voor een organisatie als de onze - en ook in Geraardsbergen werden we (voor de eerste keer) warm onthaald en 

kregen fijne voorstellen aangeboden. Onze ‘promo-caravan’ was net opgesteld midden de voor ons gereserveerde feestweide, de 

partytent opgetrokken, de beachvlaggen als herkenpunt geplaatst, gastouders Ivan & Antoon reden aan met hun bestelwagen 

om de bagage bij de activiteiten te kunnen opbergen,… en daar arriveerden de eerste van de vele gastgezinnen met hun 

Oekraïense vakantiedochter(s) of -zo(o)n(en).  Dat het opnieuw een geslaagde en deugddoende dag was, met een leuk ontmoeten 

en verrijking voor allen, kan je lezen in het fijne verslagje welke Erik en Maria voor ons neerpenden. Dankjewel! 

Dit jaar waren we voor de eerste keer gastgezin voor Euro-Children. Gezien onze eigen kinderen al even het huis uit zijn, hadden 

we ons opgegeven voor twee kinderen, zodat ze aan mekaar gezelschap hadden van leeftijds- (en taal) genoten.   

Drie weken verbleven ze bij ons. Arina en Karolina zijn twee fijne kinderen. Wat ons wel wat verraste was de taalbarrière. Wij 

praten geen Oekraïens, zij geen Nederlands, geen Engels. Het was behelpen met gebaren en met Google Translate, maar een echt 

gesprek voeren was moeilijk. Ook was de smartphone, net zoals in de andere gezinnen, niet weg te cijferen. Na een dag hebben 

we er wel afspraken over moeten maken, die gelukkig gesteund werden door hun moeders.  

Na een aantal dagen raakten we wat gewoon aan mekaar en aan de situatie. We deden samen dingen, ze speelden met mekaar, 

of onze kinderen of kleinkinderen namen ze op sleeptouw.  

Op 16 juli trokken we naar de familiedag in De Gavers in 

Geraardsbergen. We troffen er niet alleen andere Oekraïense 

kinderen, maar natuurlijk ook andere gastouders. Het was een fijne 

dag. De groep werd in twee gesplitst, om beurten werd er minigolf 

gespeeld of geklommen. Na het gezamenlijke middageten werden 

er op de weide gezelschapsspelletjes gespeeld. De kinderen hadden 

er zichtbaar deugd aan. Ook voor ons was het fijn om met een aantal 

van de andere gastouders te praten. De verhalen van Oksana over 

de situatie in Oekraïne, mede onder woorden gebracht door Ann, waren beklijvend. Hoe wreed kan oorlog zijn en hoe verwoestend 

voor een jong leven.  De mensheid is erg hardleers.  

De laatste week verliep vlot. We hoorden dat dit op nog plaatsen zo was. Wellicht zat het warme gevoel dat rond de familiedag 

hing daar wel voor iets tussen.  

Ondertussen zijn de kinderen al even terug naar huis, en gaan ze ook terug naar school. We hopen dat ze deugd gehad hebben aan 

hun verblijf in België en dat zij, en hun familie, zoveel mogelijk gespaard blijven van het oorlogsgeweld.  

Pluim voor de mensen van Euro-Children om dit alles te organiseren! 

Maria en Erik De Nayer – Mertens       

 

 

 

                                                                                                                                                                                              



19e Euro-Children-Quiz     

     Snel inschrijven is de boodschap!       

Opnieuw slaat het CRESCENTIUS-koor de handen in elkaar 
met onze vrijwilligers voor deze jaarlijkse quiz! 

Gezien het groeiend succes is tijdig inschrijven een goede hint 
(onze zaal groeit spijtig genoeg niet mee). Stuur snel een 
mailtje naar quiz@euro-children.be mèt opgave van je 
ploegnaam en aantal deelnemers. 

Bijdrage: €5 per persoon of €30 euro per ploeg  
(max. 6 personen), ter plaatse te betalen. 
 
Van heinde en ver komt men voor de befaamde pittige en 
amusante quiz van onze 'Krismaster' én onze mooie 
prijzentafel, want elkeen gaat huiswaarts met een mooi 
geschenk. Met dank aan onze trouwe en nieuwe sponsors*. 
Hierdoor gaat de totale opbrengst integraal naar onze 
werking! 
Of kom je gewoon amuseren, ’t is altijd plezant. 

WELKOM op 14 oktober 2023 in het G.B.S. ’t Kompas, 
Nieuwstraat, 11B te 2570 Duffel (deuren: 19u30) 

Tot mails, 

Het Euro-Children-Quiz-Team 

PS: je mag deze affiche uiteraard helpen verspreiden door een 
afdruk uit te hangen of digitaal te publiceren via mail en 

sociale media 😉. 

*Kan je ons helpen aan mooie(!) prijzen of heb je contacten met een bedrijf die ons hierin kan steunen met een geschenk, geef een seintje.  

Ook deze zoektocht is niet altijd simpel, dus elke hulp is welkom! 

 

Een steentje bijdragen                                        

We zijn zo dankbaar voor al jouw giften, klein of groot. Dankjewel! 

Voor een bijdrage mét fiscaal attest (vanaf €40/jaar): 

BE80 7765 9023 3377 
Caritas-Hulpbetoon VZW, Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel 

   mededeling 'project 8007 Euro-Children'  
                              (+ ev. rijksregister- of ondernemingsnummer) 

Voor een bijdrage zonder fiscaal attest: 

BE76 4097 5515 0195 
                        Euro-Children VZW, Sint-Jacobsmarkt 43 te 2000 Antwerpen 

 

vzw Euro-Children komt in aanmerking voor projectsubsidies door Caritas Hulpbetoon. Voor giften die op het rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 

van vzw Caritas Hulpbetoon - Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel - worden gestort, met als mededeling ‘project nr. 8007 Euro-Children’ en die 40 

€ of meer per jaar bedragen, ontvangt de schenker een fiscaal attest, uitgereikt door Caritas Hulpbetoon vzw. 
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