
 

 

 

 

 

 

Euro-Children VZW  

Kloosterstraat 141, 2660 Hoboken 
 

 

35 kinderen in 26 gastgezinnen! 

Wanneer dit tijdschrift onderweg was van de drukpers naar jullie 

brievenbus, waren ook deze 35 Oekraïense kinderen onderweg 

van Ivano-Frankivsk naar Antwerpen, waar we met 26 

gastgezinnen ongeduldig wachten op de touringcar. Na een 2-

daagse rit van een dikke 1700 km start op 1 juli 2023 een 3 weken 

zorgeloos genieten in warme gezinnen.  

Bij deze gelegenheid een oprechte dank aan ons  

vrijwilligersteam, hier en in Oekraïne, om de meer dan vele 

inspanningen en blijvende inzet om dit nieuwe project toch tijdig 

te verwezenlijken!  

We zijn ook dankbaar voor de spontane hulp van vele gastouders 

die ons bijstonden bij de huisbezoeken, hun connecties 

aanspraken, advies gaven en vertalingen uitvoerden, de 

reisbegeleiding onderdak geven, tijdelijk een gastgezin helpen bij 

de opvang van hun gastkind, een lift bezorgen aan gastgezinnen,…    

Een echte Euro-Children-familie! DANK. 

 

And so the adventure begins… 

Beste vrienden, 

De zomer is eindelijk begonnen, de vakantie staat voor de deur en ja deze lacht ons dit jaar eindelijk nog eens toe. Het derde jaar 

op rij leek het er somber uit te zien voor Euro-Children. Het Oekraïne-verhaal dat met mooie hoop en verwachtingen was gestart, 

leek eerder op een koude douche uit te draaien. Gelukkig geeft hoop in ons leven steeds dat duwtje dat we nodig hebben om 

vooruit te gaan en niet op te geven. Het geeft ons kracht en doorzettingsvermogen. We waren niet van plan de moed te laten 

zakken. Daarom gingen we na de nieuwjaarsdrink dd. 05/02/2023 brainstormen om te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. We 

voelden aan dat de samenwerking met het weeshuis in Lviv vastliep door de nieuwe wetgeving die werd ingevoerd in Oekraïne 

naar aanleiding van de deportatie van vele kinderen naar Rusland. Dit leidde tot een enorme administratieve rompslomp die 

teveel bleek voor de organisatie van het weeshuis waardoor zij jammer genoeg afhaakten. We hadden het liever anders gezien, 

maar wij kunnen uiteraard alleen maar alle begrip tonen voor mensen die in uiterst moeilijke omstandigheden hun weeskinderen 

trachten in veiligheid te laten opgroeien.  

Gelukkig brengt tijd raad. Nieuwe ideeën en nieuwe contacten zorgden voor mooie vooruitzichten. Het was gastouder Sven die 

zijn beroepscontacten aansprak op de Oekraïense Dienst voor Toerisme in Brussel (onderdeel van de Oekraïense overheid) en er 

vernam dat een hulporganisatie “Mothers of Pre-Carpathia” zich inzet voor moeders en kinderen uit Cherson, Marioepol, 

Loehansk en Donetsk. Sommige van deze gebieden zijn nog steeds bezet door Rusland en krijgen het heel hard te verduren. Daar 

waar we andere jaren al volop bezig waren met de matching van de gastkinderen aan hun gastgezinnen, moesten we dit jaar nog 

van nul beginnen. In maart 2023 werden de eerste contacten gelegd met Mariana. Deze dame was en is nog steeds onze 

contactpersoon in dit prachtige verhaal. Tijdens de vele Teams-meetings die we ’s avonds laat nog hadden (dankjewel Sven voor 

deze uren aan inzet), werden heel wat praktische zaken besproken. En ja, die vergaderingen liepen niet altijd van een leien dakje. 

Naast de communicatieproblemen die zich soms stelden werden de meetings ook af en toe onderbroken omwille van een 

EURO-CHILDREN 

GRATIS Driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni 

Jaargang 65 – 2023 nr. 2 

Afgiftekantoor Gent X – P308750 



zoveelste luchtalarm. De computer werd in allerijl afgesloten en onze correspondenten verdwenen in hun schuilkelder. Een raar 

gevoel, want het maakte de oorlog een klein beetje tastbaar voor ons. Niet wetende of ze de volgende vergadering zouden kunnen 

bijwonen. Om stil van te worden, het leert ons nederig te zijn en te genieten van elk moment dat wij in ons mooie België mogen 

meemaken. 

De vergaderingen zelf liepen in eerste instantie wat moeizamer, er werden veel vragen gesteld. Ook de Oekraïense organisatie 

diende heel wat te weten te komen van Euro-Children. Ze vonden het een prachtig initiatief, maar uiteraard worden hun 

Oekraïense kinderen naar ons vreemd Belgenlandje gestuurd, waardoor ze ook hun bezorgdheden hadden. De bezorgdheden van 

onze Oekraïense partner werden één voor één weerlegd en na menig vergaderen was er de geruststelling voor beide partijen om 

een samenwerking aan te gaan. We kunnen zeggen dat we, online weliswaar, al een mooie vriendschap opgebouwd hebben met 

Mariana en haar team. Het vertrouwen langs beide zijden is er, en dat doet deugd. Mariana en haar collega’s gingen aan de slag. 

Ze werken samen met een school in Ivano-Frankivsk. In die gemeenschap worden heel wat gezinnen, voornamelijk moeders met 

kinderen, opgevangen. Laatstgenoemden sloegen op de vlucht toen de invasie begon, de vaders bleven meestal ter plaatse in 

dienst van de Oekraïense strijdkrachten. Sommigen verloren hun huis, anderen hun huisdieren of jammer genoeg zelfs 

familieleden. Gelukkig kan men rekenen op organisaties zoals “Mothers of Pre Carpathia” die zowel educatief als psychologisch 

binnen de oblast (= provincie) Ivano-Frankivsk ondersteuning bieden.  

Maar ook in die regio moet men nog steeds rekening houden met luchtalarmen waardoor men nooit volledig zonder angst kan 

leven. In Ivano-Frankivsk krijgen de kinderen de kans om opnieuw naar school te gaan in het “Lyceum 1”, met zowel lager- als 

middelbaar onderwijs. De leerkrachten die samenwerken met Mariana kennen de 

kinderen en hun familie het beste, waardoor zij diegene zijn die de selectie van de 

kinderen op zich namen. Alleen de kinderen met de meeste noden, komen tot bij 

ons voor een welverdiende rustpauze. 

Bedankt aan elk gastgezin dat zich wil inzetten voor deze kwetsbare kinderen. De 

kinderen kijken uit naar een drie weken durende vakantie waarin ze kunnen 

uitrusten, genieten, vrienden maken, leuke activiteiten doen, nieuwe 

familiebanden smeden… kortom gewoon eens écht vakantie, na net geen anderhalf 

jaar oorlog. Hoe klein de druppel op de hete plaat ook lijkt, weet dat dit werkelijk 

een verschil maakt. Niet alleen de kinderen genieten van een meer dan verdiende 

vakantie. Ook de families plukken hier de vruchten van. Zij kunnen eindelijk 

uitrusten, wetende dat hun kind de batterijen kan opladen voor het volgende 

schooljaar. Laat dit een begin zijn van een jarenlange samenwerking.  

Geniet volop van jullie gastkind en jullie vakantie. Ook jullie hebben het verdiend! 

Oprechte dank.   
Het Euro-Children-Team 

 

Inzamelactie in last-minute 

Het was Ellen, een kandidaat-gastouder die toch moest afhaken deze 

zomer, die met het idee kwam: waarom de touringcar bij aankomst 

van de kinderen niet laten terugrijden met hulpgoederen? Dit vonden 

we een fijne gedachte en hebben dit voorgelegd aan onze Oekraïense 

vrienden om bij de busmaatschappij na te vragen. 

Met de juiste documenten - want ja we mogen geen illegaal transport 

uitvoeren - was dit voor deze firma OK. Onze samenwerkende 

vereniging in Oekraine, Mothers of Pre Carpathia, organiseert ook 

kinderkampen en hiervoor hebben ze nog veel materiaal nodig, dus… 

Een lijst met noodzakelijke goederen werd door Mariana opgesteld en 

in die laatste 2 weken van juni bijeengesprokkeld door onze 

gastgezinnen. Vrijwilligster Karin coördineerde dit met updates zodat 

elkeen wist wat al werd aangekocht en verzameld. En geloof ons, het 

was een hele waslijst waar iedereen zich strikt aan hield. Prachtig, toch! 

DANKJEWEL, allemaal. 

De bus kan volgeladen terugrijden! Dit zal andere kinderen ook de kans 

geven om in eigen land - waar hopelijk wat meer rust is en 

oorlogsgeweld wegblijft – op kamp te gaan. Wat een samenwerking!  



Het werd een         infoavond 
 

We hebben de traditie om rond 1 juni - nadat op 1 mei de inschrijvingen zijn afgesloten en alle huisbezoeken afgerond - alle 

gastgezinnen die instappen in het komende zomerverhaal, uit te nodigen op een informatiemoment. Dan komen oude getrouwen 

maar ook veel nieuwe gezichten langs, popelend om te vernemen hoe alles nu eigenlijk zal gebeuren en antwoorden te krijgen op 

vele praktische vragen. Maar het is ook fijn om die groep mensen, vrijwilligers en gezinnen van over het ganse Vlaamse land, 

samen te brengen en elkaar, soms een eerste keer, te ontmoeten. Niet alleen de zon straalde, maar ook de 54 aanwezigen (slechts 

4 gezinnen hadden zich verontschuldigd). Wat wil je, allemaal mensen met 1 gemeenschappelijke deler: 

een           ! 

-oOo- 

Naar goede gewoonte spreken we steeds een gastouder aan om van onze voorbije activiteit iets neer te pennen. Katia, een nieuwe 

gastouder, bij wie we ook al even mochten aankloppen voor juridische advies, was hiertoe onmiddellijk bereid. Dankjewel, Katia! 

 

Op 3 juni was het verzamelen geblazen op de – nog voor enkele maanden – zetel van Euro-Children in Hoboken. 

Eerst werd er een drankje en een knabbeltje genuttigd in de buitenlucht, waarna het ganse gezelschap naar de vergaderruimte 

binnen verhuisde. 

Na een kleine stoelendans gaf Ann een samenvattende intro over de geschiedenis van Euro-Children. Vervolgens zetten Sven de 

presentatie verder. 

De contacten met de Oekraïense zijde werden toegelicht, info over aankomst en vertrek werd meegedeeld (de locatie zal nog 

worden bepaald), maar er werden ook praktische tips gegeven (vertaalboekje, contact met het thuisfront, voeding, …). 

Bij de busmaatschappij wordt geïnformeerd of de lege bus bij terugkeer begin juli hulpgoederen kan meenemen (welke goederen 

er precies nodig zijn zal dan nog worden meegedeeld). 

De toewijzingen van de kindjes worden eerstdaags afgerond, waarna de nodige informatie wordt meegedeeld. 

Voor ons gastgezinnen is het nu spannend afwachten wie we in ons midden zullen mogen verwelkomen. 

Katia 

 

 

 

 

 

 

Inderdaad, een zaaltje vol, 
voor een laatste keer in  

VZW Kiosk 
Kloosterstraat 141 – 2660 Hoboken  

Vanaf ons nieuw werkjaar zullen wij terug te vinden zijn op de locatie van  

VZW De Loodsen 
Sint-Jacobsmarkt 43 - 2000 Antwerpen 

 Meer info over deze verhuis in ons volgend tijdschrift. 



Save the date… 
• Zondag 16/07/2023: Familiedag  

Alle gastgezinnen met een gastkind ontvangen eerstdaags meer info en details over deze gezellige uitstap. 

• Zaterdag 14/10/2023 om 20u: 19de Euro-Children-Quiz 

G.B.S. ’t  Kompas, Nieuwstraat, 11B te 2570 Duffel 

Bijdrage: €5 per persoon of €30 euro per ploeg (max. 6 personen) 

Inschrijven is noodzakelijk met een mailtje naar quiz@euro-children.be. 

➔ Vergeet je ploegnaam en aantal personen niet mee te delen. 

Opnieuw slaat het CRESCENTIUS-koor de handen in elkaar met onze vrijwilligers voor deze jaarlijkse quiz!  

Van heinde en ver komt men voor de befaamde pittige en amusante quiz van onze Krismaster én onze mooie prijzentafel, 

want elkeen gaat huiswaarts met een mooi geschenk. Of kom je gewoon amuseren, ’t is altijd plezant. Dus, WELKOM!!  

 

Bed(r)ankt!!!  

DANKJEWEL om ons te steunen! 

➔ JIJ die    kocht met onze Trooper OMER.-actie!  
We hebben het gehaald!!! Na nog wat extra inzet de laatste dagen, klopten we 

niet af op de vereiste 73 dozen, maar op  stuks OMER. Traditional Blond. 
Dat betekent, jawel, €10 per doos!! 

Voeg daarbij de  Giftboxen OMER. dan komen we aan (hou je vast)  

 euro COMMISSIE. Dit hebben we te danken aan de 53 gulle kopers en 
de velen die ons hielpen bij de verkoop en de publicatie van onze actie.  
JABEDABEDOE, DA DOE GOE!!  

Tot een volgende .  
➔ JIJ die eenmalig of regelmatig stort op onze bankrekening.  

Elke € is voor ons een hulp en steun.  
➔ JIJ die via Caritas-Hulpbetoon eenmalig of trouw een overschrijving deed.  

Je ontving ondertussen je fiscaal attest 2022 dus schonk je ons minimum €40!! 
 

EEN STEENTJE BIJDRAGEN… 
Op 1 juli komen de kinderen eraan en staan we voor onze grootste uitgave: de transportkosten. Een €10.000 moeten we voorzien 

voor deze groep Oekraïense kinderen die de 1.700 km heen en terug afleggen met een touringcar. Tevens neemt de 

verzekeringskost voor elke kind (bij ziekte of ongeval) ook een brok uit ons budget… al hebben we dit jaar het geluk dat we de 

verplichte Schengenpolissen commissievrij aangeboden kregen van het makelaarskantoor 

Ook de onthaalbijdrage houden we beperkt met €25/gezin, want zij nemen tenslotte de kinderen kosteloos op in hun gezin.  

    

Wil je ons financieel steunen? Dat kan! 

• Mét fiscaal attest (vanaf €40/jaar): BE80 7765 9023 3377 
Caritas-Hulpbetoon VZW, Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel 
mededeling 'project 8007 Euro-Children' (+ ev. rijksregister- of ondernemingsnummer) 

• Zonder fiscaal attest: BE76 4097 5515 0195                                                         

Euro-Children VZW, Kloosterstraat 141 te 2660 Hoboken 

 
vzw Euro-Children komt in aanmerking voor projectsubsidies door Caritas Hulpbetoon. Voor giften die op het rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 

van vzw Caritas Hulpbetoon - Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel - worden gestort, met als mededeling ‘project nr. 8007 Euro-Children’ en die 40 

€ of meer per jaar bedragen, ontvangt de schenker een fiscaal attest, uitgereikt door Caritas Hulpbetoon vzw. 

Euro-Children vzw - Kloosterstraat 141, 2660 Hoboken                                                       Verantwoordelijke uitgever: Euro-Children 

Ondernemingsnummer: 0409 257 747                                                                                                                         info@euro-children.be                                           

@euro.children                                             https://www.facebook.com/eurochildren/                        https://www.euro-children.be 
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